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Hoofdstuk 16 is geen onbelangrijke bijlage van de Romeinenbrief maar een prachtig getuigenis 
van hoe het Evangelie werkt in gewone mensenlevens. Het laat zien hoe de gezonde leer vrucht 
draagt in liefdevolle gemeenschap, standvastigheid, dienstbaarheid en waakzaamheid. 

 

In dit gedeelte noemt Paulus ruim 30 mensen en minstens 5 huiskerken. Dit is de langste lijst van 
persoonlijke groeten in al zijn brieven. Voor sommigen lijkt het slechts administratief of histo-
risch, maar er schuilt meer achter.  

 Lees Romeinen 16:1-16 

 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat laat deze lijst van namen zien over het be-
lang van onderlinge relaties en verbondenheid 
in Christus? 

Zijn jouw relaties binnen de kerk voornamelijk 
functioneel of ook geestelijk en opbouwend? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Wat zegt deze tekst over de waarde van huis-
gemeenten? 

Ben jij zelf beschikbaar en trouw in jouw bij-
drage aan het geheel? 
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Toelichting studieleider 

Interpretatie 
Romeinen 16:1–16 toont een diep verbonden netwerk van gelovigen, verspreid over verschillende hui-
zen, plaatsen en achtergronden, maar verenigd in één Heer. Paulus noemt hen niet alleen functioneel 
("hij doet dit, zij helpt daarmee"), maar spreekt met liefde, waardering en geestelijke verbondenheid. 
Termen als "geliefde", "medearbeider", en "die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben" laten zien dat 
dit relaties zijn die gevormd zijn door het Evangelie en door samen dienen, lijden en liefhebben. 
 
Diepgang  
 
Huiskerken als primaire ontmoetingsplek van de gemeente:  
De vroege kerk had geen aparte gebouwen. Christenen kwamen bijeen in huizen, geleid door mensen 
als Priscilla en Aquila. Dit zegt iets over de aard van de gemeente: niet een instituut of gebouw, maar 
een levende gemeenschap van gelovigen die samenkomen rondom Woord, gebed en onderlinge 
liefde. 
 
De huiskerk als context voor discipelschap en geestelijke groei: 
In de context van Romeinen 12–15, waarin Paulus oproept tot offerbereidheid, nederigheid, liefde en 
verdraagzaamheid, is de huiskerk de natuurlijke plek waar dat concreet wordt geleefd. In een kleine 
setting komt echte gemeenschap tot stand. Daar worden zonden beleden, noden gedeeld, en heiligen 
opgebouwd. 

 

Romeinen 16:17–18 is een oproep tot geestelijke waakzaamheid en trouw aan de gezonde leer, 
ingebed in een hoofdstuk dat juist de waarde van gemeenschap benadrukt. Paulus laat zien dat 
liefdevolle eenheid alleen mogelijk is wanneer de waarheid bewaard blijft. 

 Lees Romeinen 16:17-19 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat zegt vers 18 over de geestelijke kwetsbaar-
heid van gelovigen (“argelozen”)? 

Herken jij het subtiele karakter van misleiding 
in je eigen leven of omgeving? 
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Toelichting studieleider 

Interpretatie 
Het woord “argelozen” (Grieks: akakoi) betekent letterlijk: onschuldig, naïef, onwetend of goedgelovig. 
Het gaat hier niet om mensen die bewust verkeerde wegen kiezen, maar om gelovigen die vatbaar zijn 
voor misleiding omdat ze niet waakzaam of onderwezen genoeg zijn. 
 
Paulus erkent dat er in elke gemeente mensen zijn die niet stevig geworteld zijn in gezonde leer, en 
daarom gevoelig zijn voor charisma, mooie woorden of schijnbaar geestelijke argumenten. Dit maakt 
hen kwetsbaar voor mensen die welbespraakt zijn maar een verkeerde boodschap brengen. 
De vermelding van “argelozen” onderstreept dat het niet genoeg is om alleen maar “gelovig” of “goed-
willend” te zijn. Zonder geestelijke groei en inzicht blijven mensen kwetsbaar. 
 
Diepgang  
De waarschuwing van Paulus tegen valse leraren en misleiders sluit nauw aan bij een fundamenteel 
thema in de hele Bijbel: de voortdurende strijd tussen waarheid en leugen, tussen de stem van God en 
de stem van de verleider. 
De slang in de hof misleidde Eva niet met brute kracht, maar met vleiende, subtiele woorden (Gen. 
3:1–6). Hij verdraaide Gods Woord, zaaide twijfel, en beloofde iets goeds (“je zult als God zijn”), terwijl 
hij haar leidde naar zonde en dood. Romeinen 16:18 beschrijft eenzelfde strategie: mooie woorden, 
een verleidelijk alternatief, maar met vernietigende geestelijke gevolgen. 
De Bijbel leert dat deze strijd tot aan het einde doorgaat: In 2 Thessalonicenzen 2:9–12 spreekt Paulus 
over “alle misleiding van de ongerechtigheid”. In Openbaring 13 zien we de antichristelijke machten die 
mensen verleiden tot valse aanbidding. 
Romeinen 16:17–18 is dus niet slechts een lokale waarschuwing, maar een momentopname in de bre-
dere strijd die vanaf Genesis tot Openbaring loopt. 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Hoe weerspiegelt deze waarschuwing de strijd 
tussen waarheid en leugen die vanaf Genesis 3 
in de hele Bijbel zichtbaar is? 

Hoe zou het er in de praktijk van het gemeen-
televen uit moeten zien als wij ons van afke-
ren van degene die onenigheden teweeg-
brengen en struikelblokken opwerpen tegen 
het onderwijs dat we hebben ontvangen? 
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Vers 20 sluit aan op Paulus’ waarschuwing tegen verdeeldheid (16:17–19) en biedt een hoopvolle 
belofte van overwinning. God zal de macht van satan verpletteren onder de voeten van de ge-
meente. In een tijd van dreiging van binnenuit (valse leraren) en druk van buitenaf (vervolging), 
bemoedigt Paulus de gemeente met de zekerheid van Gods toekomstig oordeel en de kracht van 
zijn genade. 

 Lees Romeinen 16:20 & Genesis 3:15 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 

 

 

 

Toelichting studieleider 

Interpretatie 
De God van de vrede, zal Satan niet alleen onder Zijn eigen voeten verpletteren, maar onder de voeten 
van Zijn volk, opdat Zijn overwinning ook de onze is, en Zijn heerlijkheid ook zichtbaar wordt in onze 
gehoorzame levens. Wij zijn geen toeschouwers van Gods overwinning, maar medewerkers in Zijn 
plan, geleid door genade en geworteld in hoop. 
De tekst benadrukt dat de gemeente niet passief afwachtend is, maar actief deelneemt aan het werk 
van God. Door evangelisatie, volharding in lijden, heiliging en gebed werkt de kerk samen met Gods 
plan. In die zin "verplettert" God Satan onder onze voeten, niet door onze kracht, maar door onze ge-
hoorzame overgave aan Christus. 
 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat betekent het dat ‘de God van de vrede’ Sa-
tan verplettert ‘onder uw voeten’? 

Op welke manier kun jij nu al leven als iemand 
die zeker weet dat de overwinning komt? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Welke link is er tussen deze tekst en de profetie 
in Genesis 3:15? 

Welke gebieden in je leven vragen om meer 
hoop, moed of standvastigheid op basis van 
deze belofte? 
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Diepgang  
In Genesis 3:15 belooft God dat het zaad van de vrouw de kop van de slang (Satan) zal verpletteren, 
terwijl de slang de hiel van dat zaad zal verwonden. Dit wordt in de christelijke traditie gezien als het 
allereerste vooruitwijzen naar Jezus Christus: Zijn lijden (de hielverwonding) en Zijn overwinning op 
Satan (het verpletteren van de kop). 
Christus heeft de kop van de slang reeds verpletterd aan het kruis. Gods overwinning gebeurt niet in 
één moment, maar stap voor stap in een proces dat Hij ‘spoedig’ noemt. De kerk leeft in dat span-
ningsveld: ze staat al in de overwinning, maar wandelt nog in het slagveld. Daarom zegt Paulus: ‘de 
God van de vrede zal de Satan onder uw voeten verpletteren’. We zijn meer dan overwinnaars, niet 
omdat we sterk zijn, maar omdat we verbonden zijn met Degene die overwonnen heeft. 

 

Paulus bevindt zich in Korinthe, met een diverse groep medewerkers om zich heen. De kerk is nog 
huiselijk en missionair van aard. Deze groeten tonen een kerk die, nog voordat ze een gebouw 
had, al een beweging was: grensverleggend, verbonden en vol van genade. 

 Lees Romeinen 16:21-24 & Galaten 3:28 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 

 

 

 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat zegt deze tekst over de samenstelling van 
de gemeente van jezus Christus? 

Wat vindt je van de samenstelling van jouw 
gemeente? Hoe staat het ervoor met de di-
versiteit en wat valt daarover te zeggen? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Hoe verandert de theologie van kerk-zijn als we 
deze beschouwen als een huisgemeenschap 
(zoals bij Gajus)?   Hoe verhoudt dit zich tot het 
hedendaagse principe van huiskringen? 

Wat is voor jou de waarde van huiskringen? 
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Toelichting studieleider 

Interpretatie 
Wat opvalt is de sterke diversiteit in afkomst en positie: 
- Timotheüs was half-Joods, half-Grieks (Hand. 16:1), en een jonge leider. 
- Lucius, Jason en Sosipater zijn mogelijk Joden, aangezien zij "verwanten" genoemd worden. 
- Tertius, de schrijver van de brief, is waarschijnlijk een Romeinse slaaf of vrijgelatene (zijn naam 

betekent letterlijk “derde” – een gebruikelijke naam voor slaven). 
- Gajus is een rijke gastheer – hij biedt zijn huis aan voor de gemeente, wat duidt op invloed en 

gastvrijheid. 
- Erastus heeft een hoge overheidsfunctie ("rentmeester van de stad") – waarschijnlijk in Korinthe. 
- Quartus (“Betekenis: vierde”) is waarschijnlijk ook een voormalige slaaf of van lagere sociale sta-

tus. 
 
De gemeente bestond uit Joden en heidenen, mannen van aanzien én mensen van lage status. Dat 
onderstreept de radicale eenheid in Christus, waarin sociale status, afkomst of etniciteit geen schei-
dende factor meer is (vgl. Galaten 3:28). 
 
Diepgang  
In een huisgemeente is er weinig ruimte voor hiërarchie of afstand. Leiderschap is nabij, dienend, re-
lationeel. Er is veel meer ruimte voor gedeelde verantwoordelijkheid. Ieder gemeentelid draagt bij 
met zijn of haar gaven. Deze vorm van kerkzijn benadrukt de gemeenschappelijke identiteit van de 
gelovigen als lichaam van Christus, waarin geen plaats is voor passiviteit van de ‘gewone gelovige’. 
Alle gelovigen zijn geroepen tot discipelschap en dienstbaarheid. 
De huisgemeente als theologische vorm benadrukt dat kerkzijn allereerst een relatie is, geen locatie. 
De gemeente is een groep mensen die samenkomt rondom Jezus Christus, niet een instituut of alleen 
in een gebouw. Geloof wordt geleefd in het gewone leven, in huiskamers, tijdens maaltijden, in dage-
lijkse interactie.  
Huiskringen weerspiegelen iets van het karakter van huisgemeenten. Ze bieden de gelegenheid om 
relatie, wederkerigheid en geestelijke groei te versterken binnen de grotere kerkelijke structuur. Ze 
geven ruimte voor discipelschap, gebed, pastoraat en oefening van geestelijke gaven, en vormen zo 
een noodzakelijke aanvulling op de centrale eredienst. 

 

De verzen 16:25–27 vormen de doxologie (lofprijzing) aan het slot van de brief. Het geeft de gehele 
Romeinenbrief in een notendop weer. 

 Lees Romeinen 16:25-27 

 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 
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Toelichting studieleider 

Interpretatie 
1. “Hem nu Die in staat is u vast te doen staan” (Rom. 16:25) Dit verwijst naar Gods kracht om gelovigen 
te redden én te behouden. Zie: Rom. 1:16 & 8:30. God is niet alleen Redder, maar ook Behouder. 
 
2. “overeenkomstig mijn Evangelie en de prediking van Jezus Christus” (16:25) Dit verwijst naar het 
Evangelie als centraal thema van de brief. 
 
3. “overeenkomstig de openbaring van het geheimenis dat door de tijden der eeuwen heen verzwegen 
was” (16:25) Dit sluit aan bij Paulus zijn uitleg dat het Evangelie in de Schriften vooraf beloofd is, maar 
nu volledig geopenbaard in Christus’ lijden, sterven en opstanding. Zie: Rom. 3:21 & 11:25 
 
4. “maar dat nu geopenbaard is en door de profetische Schriften onder alle heidenen bekendgemaakt is, 
overeenkomstig het bevel van de eeuwige God, om hen tot geloofsgehoorzaamheid te brengen” (16:26) 
Dit herhaalt de universele missie uit het begin van de brief. Zie: Rom. 1:5 & 10:12 
De boodschap is niet alleen voor Israël, maar voor de hele wereld, opdat zij geloven én gehoorzamen. 
 
5. “aan Hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen.” 
(16:27) Dit verwijst naar Gods wijsheid en heerlijkheid als einddoel van het heil. Zie Rom. 11:33 & Rom. 
11:36. Het hele plan van redding van oordeel tot verlossing, is gericht op Gods eer. 
 
 
 
 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Welke thema’s uit de Romeinenbrief kom je te-
gen in deze verzen? 

Hoe helpt deze lofprijzing jou om het grotere 
plaatje van Gods plan te zien en je plaats 
daarin te ontdekken? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Paulus spreekt in vers 25 over een geheimenis.  
De inhoud van deze goddelijke geheimenis is 
hier het verlossend lijden en sterven van Jezus 
Christus voor de gehele mensheid, een bood-
schap die in het Oude Testament verhult was. 
Paulus mocht nog meer geheimenissen onthul-
len. Kun je er enkele noemen?  

Wat vindt je van het idee dat Gods plan soms 
eeuwen verborgen was, maar nu aan ons is 
geopenbaard? 
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Diepgang  
God geopenbaard in het vlees 
Jezus is God die mens werd (1 Tim. 3:16), een diep mysterie dat verder ging dan Israëls eerdere open-
baringen. 
 
De inwoning van Christus in de gelovige 
Christus woont geestelijk in de gelovige (Kol. 1:27). 
 
Vereniging van Joden en heidenen 
In Christus worden Jood en heiden één lichaam (Ef. 3:4-6), zonder onderscheid of scheidingsmuur. 
 
De gemeente als bruid van Christus 
Zoals in een huwelijk is de gemeente geestelijk verbonden met Christus (Ef. 5:31-32), als Zijn bruid. 
 
De opstanding van de gelovigen en vereniging met Jezus 
De doden die in Christus zijn, zullen eerst opstaan en samen met hen worden de gelovigen die op dat 
moment leven, opgenomen in de wolken naar een ontmoeting met Jezus om daarna voor altijd bij 
Hem te zijn. (1 Kor. 15:51-52; 1 Thess. 4:16-17). 
 
Het toekomstige herstel van Israël 
Israël is verhard, maar zal uiteindelijk tot geloof komen. (Rom. 11:25-26). 
 
De verborgenheid der ongerechtigheid 
Tegelijk met het werk van Gods Geest is ook de geest van wetteloosheid (de antichrist) werkzaam in 
de wereld (2 Thess. 2:7). 

 


