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Romeinen 12 markeert een overgang van theorie naar praktijk. De eerste elf hoofdstukken van de 
brief leggen de fundamenten van het evangelie en hoe het naar de mens komt. Daarna komt Pau-
lus in hoofdstuk 12 tot de praktische toepassing van deze waarheden. In de eerste elf hoofdstuk-
ken ging het voornamelijk over wat God heeft gedaan voor de mens door Jezus Christus. In hoofd-
stuk 12 wordt duidelijk op welke manier deze goddelijke genade het leven van de gelovigen beïn-
vloedt. 

 

 Lees Rom. 12:1-2 

 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 
 

 

 

 

 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat is de verbinding tussen Hoofdstuk 11 en 12? 
Lees daarbij eerst Rom.11:30-32 en let daarbij 
op het woord: ‘ontferming’ (in NBV ‘barmhartig-
heid’).  

Paulus roept ons in vers 2 op niet aan deze 
wereld gelijkvormig te worden. Hoe vindt de 
verandering die daarvoor nodig is plaats en 
wat betekent dat voor ons? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

In de tekst wordt gesproken over ‘levende of-
fers’. Ken je nog ander levende offers uit de Bij-
bel? En hoe kunnen deze ons helpen de tekst 
die voor ons ligt beter te begrijpen?  

Lukt het jou te onderscheiden wat de goede, 
welbehaaglijke en volmaakte wil van God is 
(vers 2) en hoe helpt dit jou om niet gelijkvor-
mig te worden aan deze wereld? Kun je voor-
beelden noemen?  
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 Lees Rom. 12:3-5 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 
 

 

 

 

 

 Lees Rom. 12:6-8 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Waarom gebruikt Paulus in de verzen 4-5 het 
beeld van een lichaam en hoe sluit dat aan op 
wat hij zegt in vers 3?  

Hoe kunnen we, als "leden van elkaar," elkaar 
ondersteunen in onze verschillende gaven? 
(vers.5) 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Paulus gebruikt het lichaam als een metafoor 
voor de gemeente?  Ken je nog andere Bijbelse 
metaforen voor de kerk en wat zeggen ze over 
ons als gemeente?  

Wat zou het kunnen betekenen om je gaven te 
gebruiken op basis van de mate van geloof die 
je hebt? (Vers 3) Hoe krijgt dat betekenis in 
jouw leven? 
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 Lees Rom. 12:9-16 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat betekent het dat de genadegaven onder-
scheiden zijn naar de genade die ons is gege-
ven? En waarom voegt Paulus bij de gave van 
profetie nog een extra norm toe?  

Welke gaven zie jij bij de medegelovigen van 
je Bijbelstudiegroep?  

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

De tekst spreekt over de gave van ‘profetie’. Is 
deze gave vandaag de dag nog ‘beschikbaar’? 
Of geloof je dat deze gave voorbijgegaan is? 

Ervaar jij vreugde in het inzetten van je ga-
ven? En zo niet, hoe kun je ervoor zorgen dat 
je dit wél kan gaan doen?  

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Tegen welk gevaar waarschuwt Paulus ons im-
pliciet in de verzen 9-16? Met andere woorden 
hoe zou je de christen die zich niet houdt aan 
de oproep van Paulus kunnen omschrijven?  

Kun je algemene voorbeelden noemen van hy-
pocrisie/schijnheiligheid en op welke manier 
is dit schadelijk voor de gemeente? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

In vers 14 staat: Zegen wie u vervolgen. Zegen 
hen en vervloek hen niet. Ken je voorbeelden 
van personen in de Bijbel die dit in de praktijk 
hebben gebracht?  

Soms kun je blind zijn voor je eigen hypocriete 
gedrag. Hoe kun je ervoor zorgen dat je jezelf 
hiervan bewust bent?          
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 Lees Rom. 12:17-21 

 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 

 

 

 

In dit hoofdstuk roept Paulus de gelovigen op tot een leven dat past bij Gods genade. Hij begint 
met de oproep jezelf als een levend offer aan God te geven: een leven dat toegewijd is aan Hem 

 INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?   TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Waartoe roept Paulus op in deze verzen? Wat 
maakt de oproep van Paulus zo radicaal? 

Ken jij situaties uit je persoonlijke leven 
waarin je deze tekst zou kunnen toepassen? 

 DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  ☺ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

In vers 20 zegt Paulus: als je je vijand eten en 
drinken geeft wanneer ze honger of dorst heb-
ben, dan stapel je vurige kolen op hun hoofd. 
Wat kan deze uitdrukking betekenen?  

Hoe vindt je het om de wraak aan God over te 
laten wanneer jou onrecht aangedaan wordt? 
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en niet gevormd wordt door de normen van de wereld, maar door vernieuwing van denken. Daarna 
benadrukt hij het belang van nederigheid en samenwerking binnen de geloofsgemeenschap. Ie-
dereen heeft verschillende gaven, maar samen vormen we één lichaam, waarin ieder zijn unieke 
bijdrage levert. Vervolgens beschrijft Paulus hoe liefde het fundament moet zijn van het christe-
lijke leven. Ten slotte richt hij zich op hoe christenen moeten omgaan met vijanden en moeilijke 
situaties. 


