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In Romeinen 12 spoorde Paulus ons aan om als “levend offer” in dienst te staan van God. Dit moet
wel op een nederige manier, volgens Gods wil, en niet naar wereldse maatstaven. Zo vormen we
als Christenen samen het geheel van ‘het Lichaam van Christus’. ledereen heeft hierin een eigen
door God gegeven rol. Dit wil zeggen dat niemand meer is dan de ander en dat we allemaal elkaar
nodig hebben en elkaar moeten dienen in liefde. Met liefde overwinnen we elk kwaad. In Romei-
nen 13 gaat Paulus verder met aansporen hoe wij ons als Christenen dienen te gedragen naar el-

kaar en ook naar de autoriteiten in de wereld, zoals de overheid.

1) ROM. 13:1-4: HET GEZAG VAN DE AUTORITEITEN

Lees Romeinen 13:1-4 en 1Petrus 2:13-17

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou?

/&S INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?

In hoeverre doelen deze teksten op gezag van
rechtvaardige overheden, of ook op cor-
rupte/misbruikende machten?

& DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?

Kun je Bijbelse voorbeelden bedenken van hei-
dense machthebbers die door God aangesteld
waren? Staan daar aanwijzingen bij waarom
God hun machthebber heeft gemaakt, ondanks
ongelovig te zijn?

o TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN?

Hoe kunnen wij omgaan met het gezag van
machthebbers en autoriteiten wanneer ze te-
gen de Bijbel in gaat?

@ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM?

Ben jij het wel eens niet eens geweest met
een wet of regel van onze overheid omdat die
niet in lijn is met de Bijbel? Hoe ben je hier
mee omgegaan?
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2) ROM. 13:5: DE ROL VAN HET GEWETEN

Lees Romeinen 13:5, Romeinen 2:15, 1 Timoteiis 1:19 en 1 Petrus 3:16

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou?

/&S INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?

Wat kan het voor gevolgen hebben om een
schuldig geweten in stand te houden?

& DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?

Welke rol speelt ons geweten in ons rechtvaar-
diging (redding), heiliging (goed leven) en ver-
heerlijking (het eeuwig leven ontvangen)?

o TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJUN LEVEN?

Op welke manieren kunnen wij ons geweten
reinigen wanneer we ons schuldig of onwaar-
dig voelen?

@ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM?
Heb jij wel eens de uitwerking van een schul-

dig geweten bij jezelf herkend? Hoe ben jij
hiermee omgegaan?

3) ROM. 13:6-7: GEEF AAN WIE WAT TOEKOMT

Lees Romeinen 13:6-7, Matteiis 22:16-21 en 1 Timotelis 2:1-2

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou?

/&S INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?

Wat bedoelt Paulus met “dienaren van God” in
relatie tot belastinginners en ambtenaren?
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o TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN?

Hoe kunnen wij met deze leefregels gehoor-
zaam zijn aan bijvoorbeeld politici die anti-
Bijbels beleid voeren?
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& DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?

Hoe weerspiegelt menselijk gezag (zoals over-
heid, ouders of leiders) iets van Gods eigen
heerschappij? Wat zegt dat over het groeiende
anarchisme (willen leven zonder overheid)?
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@ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM?

Hoe probeer jij je liefdevolle/Christelijke hou-
ding te behouden terwijl de autoriteiten
steeds meer anti-Bijbels beleid voeren en de
polarisering tussen groepen en overheid
enorm toeneemt?

4) ROM. 13:8-10: DE LIEFDE VERVULT DE WET

Lees Romeinen 13:8-10

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou?

/&S INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?

Wat bedoelt Paulus met “wees niemand iets
schuldig dan elkaar lief te hebben"?

& DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?

Wat betekent het dat “de wet wordt vervuld
door liefde™?

o TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJUN LEVEN?

Hoe kunnen wij waken dat onze goede daden
vanuit een liefdevolle intentie komen en niet
vanuit een plichtmatigheid of religie?

@ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM?

Hoe ga jij om met situaties waarbij een ander
iets slechts heeft gedaan waardoor je boos
wordt maar je toch weet dat het beter is om
liefdevol en genadig te reageren?
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5) ROM. 13:11-14: ONTWAAK!

Lees Romeinen 13:11-14
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Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou?

/&S INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?

Wat bedoelt Paulus met “de tijd is aangebroken”

en “de nacht is voorbij"?
&>" DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?
Paulus spreekt tegen gelovigen als hij zegt dat

wij moeten ontwaken. Komen we het concept
“ontwaken” op meer plaatsen tegen in de Bij-

o TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJUN LEVEN?

Hoe kunnen wij onszelf ‘bekleden met Jezus
Christus? Wat betekent dat?

@ REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM?
Zijn er nog gebieden in jouw leven waar je nog

‘leeft naar het vlees'. Hoe ben jij daar mee be-
zig?

bel? Wat kunnen we daaruit opmaken?

SAMENVATTING

Romeinen 13 roept gelovigen op tot een levenswandel die past bij het Koninkrijk van God. In de
verzen 1-7 benadrukt Paulus het belang van gehoorzaamheid aan overheid en gezag, omdat deze
door God zijn ingesteld als instrumenten van orde en recht. Hoewel dit lijkt te gaan om uiterlijke
regels en plichten, maakt Paulus in vers 8-10 duidelijk dat de onderliggende kern van alle geboden
liefde is: wie zijn naaste liefheeft, vervult de wet. Liefde is daarmee geen losse opdracht naast
de wet, maar de vervulling ervan. In de verzen 11-14 volgt dan een krachtige aansporing tot heilig
en waakzaam leven: nu het heil nabij is, past het niet meer om in duisternis te wandelen. Gelovi-
gen worden opgeroepen zich te bekleden met Christus, de werken van het vlees af te leggen, en
in alles te leven met het oog op Zijn spoedige komst.
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