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ROMEINEN 13 

In Romeinen 12 spoorde Paulus ons aan om als “levend offer” in dienst te staan van God. Dit moet 
wel op een nederige manier, volgens Gods wil, en niet naar wereldse maatstaven. Zo vormen we 
als Christenen samen het geheel van ‘het Lichaam van Christus’. Iedereen heeft hierin een eigen 
door God gegeven rol. Dit wil zeggen dat niemand meer is dan de ander en dat we allemaal elkaar 
nodig hebben en elkaar moeten dienen in liefde. Met liefde overwinnen we elk kwaad. In Romei-
nen 13 gaat Paulus verder met aansporen hoe wij ons als Christenen dienen te gedragen naar el-
kaar en ook naar de autoriteiten in de wereld, zoals de overheid. 

1) ROM. 13:1-4: HET GEZAG VAN DE AUTORiTEiTEN 

& Lees Romeinen 13:1-4 en 1 Petrus 2:13-17 

 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 
 

 

 

 

Toelichting studieleider 

? INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?  C TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

In hoeverre doelen deze teksten op gezag van 
rechtvaardige overheden, of ook op cor-
rupte/misbruikende machten? 

Hoe kunnen wij omgaan met het gezag van 
machthebbers en autoriteiten wanneer ze te-
gen de Bijbel in gaat?  

$ DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  J REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Kun je Bijbelse voorbeelden bedenken van hei-
dense machthebbers die door God aangesteld 
waren? Staan daar aanwijzingen bij waarom 
God hun machthebber heeft gemaakt, ondanks 
ongelovig te zijn?  

Ben jij het wel eens niet eens geweest met 
een wet of regel van onze overheid omdat die 
niet in lijn is met de Bijbel? Hoe ben je hier 
mee omgegaan?  
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Context 
Paulus behandelt nog steeds de praktische leefregels voor Christenen, in het bijzonder in Rome, wan-
neer keizer Nero regeerde (á 57 N.Chr.). Hoewel de hevige Christenvervolgingen door Nero nog niet 
waren begonnen, heerste er al wel spanningen in het Romeinse Rijk tussen de autoriteiten en Joden 
en Christenen. Paulus wilde voorkomen dat Christenen bekend kwamen te staan als oproerkraaiers of 
wettelozen en zo vijandschap veroorzaakten met de Romeinse autoriteiten. 
 
Interpretatie 
Paulus geeft aan dat ook het Romeinse Rijk door God is ingesteld als gezaghebbende autoriteit. Wij 
moeten onszelf dus niet tegen Gods instanties verzetten maar deze juist gehoorzamen. Als wij dat 
doen hoeven we niet bang te zijn voor de overheid omdat deze zich richt tegen wat slecht is en streeft 
naar het welzijn van onderdanen. 
 
Diepgang 
- Koning Nebuchadnezzar van Babylonië is door God aangesteld als instrument om over Israël te oor-
delen (Jer. 27:6) 
- Koning Cyrus (Kores) van Mede-Perzië is ‘Gods gezalfde’ door wie God Israël weer uit ballingschap 
laat keren en toestaan de tempel weer op te mogen bouwen (Jes. 45:1). 
- Farao is door God in die plaats gebracht met het doel Gods macht en heerlijkheid over de werled be-
kend te maken (Rom. 9:17, Ex. 9:16) 
- Pilatus, Romeins gouveneur, heeft die positie verkregen om een rol te vervullen in de veroordeling 
van Jezus (Joh. 19:11) 

2) ROM. 13:5: DE ROL VAN HET GEWETEN 

& Lees Romeinen 13:5, Romeinen 2:15, 1 Timoteüs 1:19 en 1 Petrus 3:16 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 
 

? INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?  C TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat kan het voor gevolgen hebben om een 
schuldig geweten in stand te houden? 

Op welke manieren kunnen wij ons geweten 
reinigen wanneer we ons schuldig of onwaar-
dig voelen? 

$ DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  J REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Welke rol speelt ons geweten in ons rechtvaar-
diging (redding), heiliging (goed leven) en ver-
heerlijking (het eeuwig leven ontvangen)? 

Heb jij wel eens de uitwerking van een schul-
dig geweten bij jezelf herkend? Hoe ben jij 
hiermee omgegaan? 



BIJBELSTUDIE | ROMEINEN 13 
PRAKTiSCHE LEEFREGELS  
 

 
 

 

 
 
CHRISTENGEMEENTE 
De Levensboom Uden 

AUTEUR 
Mike Noorbeek 

CONTACT 
info@delevensboom-uden.org 

 
Pagina 3 / 7 

 

 

 

 

Toelichting studieleider 

Context 
Nu Paulus probeert de praktische leefregels voor Christenen te schetsen, wil hij wel dat onze be-
weegredenen oprecht zijn, in plaats van uit angst voor straf.  
 
Interpretatie 
Het geweten speelt een grote rol in het leven van zowel heidenen als Christenen. Het is het innerlijke 
besef van goed en kwaad, dat ons kan aanklagen of geruststellen. Door Christus worden wij vrijge-
sproken van schuld, waardoor het geweten wordt gereinigd. Toch kunnen zonden na onze rechtvaar-
diging (vrijspraak) ons geweten opnieuw belasten. Dat belemmert niet onze verlossing, maar kan wel 
onze vreugde, heiliging (beter gedrag) en vruchtbaarheid verstoren. De Bijbel waarschuwt dan ook 
meerdere keren dat een rein geweten heel erg belangrijk is. Sterker nog, door het geweten te negeren 
kan ons geloof zelfs tot ‘schipbreuk van het geloof’ leiden (afvalligheid). 
 
Of een wedergeboren Christen zijn/haar rechtvaardiging (redding) kan verliezen door te zondigen of 
door afvallig te worden van het geloof is een theologische discussie. Desalniettemin staat er in de Bij-
bel geschreven dat mensen worden veroordeeld of vrijgesproken op basis van hun hart/geweten 
(Rom. 2:14-16). Toch kan ons hart ons ook misleiden, gelukkig is God groter dan ons hart/geweten en 
zal Hij uiteindelijk de doorslag geven (1 Johannes 3:20–21). 

3) ROM. 13:6-7: GEEF AAN WiE WAT TOEKOMT 

& Lees Romeinen 13:6-7, Matteüs 22:16-21 en 1 Timoteüs 2:1-2 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

? INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?  C TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat bedoelt Paulus met “dienaren van God” in 
relatie tot belastinginners en ambtenaren? 

Hoe kunnen wij met deze leefregels gehoor-
zaam zijn aan bijvoorbeeld politici die anti-
Bijbels beleid voeren? 
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Toelichting studieleider 

Context 
Paulus gaat verder met nog meer praktische voorbeelden waar Christenen zich aan zouden moeten 
houden. We kunnen aannemen dat voorbeelden die Paulus gaat benoemen ook daadwerkelijk vraag-
stukken waren voor de Christenen in Rome in die tijd. Moeten wij belasting betalen aan een Rijk wat 
Christenen wilt gaan vervolgen? 
 
Interpretatie 
Paulus maakt duidelijk dat ook zaken als belasting, accijns, ontzag en eerbied horen bij het naleven 
van het gezag van de autoriteiten. Jezus gaf dit ook al prachtig weer door te verwijzen naar het hoofd 
van de keizer op een munt uit die tijd. Houdt je aan alle regels van de autoriteiten en respecteer op-
recht hun gezag. Geef hun wat hen toekomt en geeft God wat Hem toekomt. Geld en respect voor be-
paalde politici is voor nu, liefde en eerbied voor gezag is voor eeuwig. 
 
Diepgang 
Menselijk gezag weerspiegelt Gods heerschappij omdat de mens vanaf het begin werd aangesteld om 
namens God te regeren over de schepping (Gen. 1:28; Ps. 8:6). Overheid, mannen, ouders en leiders 
dragen in afgeleide zin dit representatieve gezag (Rom. 13:1; Ef. 6:1–4). De toenemende afwijzing van 
gezag en groei van anarchisme weerspiegelt rebellie tegen Gods orde (2 Thess. 2:7–8) en is een teken 
van wetteloosheid in de eindtijd (Mat. 24:12). 

4) ROM. 13:8-10: DE LiEFDE VERVULT DE WET 

& Lees Romeinen 13:8-10 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

$ DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  J REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Hoe weerspiegelt menselijk gezag (zoals over-
heid, ouders of leiders) iets van Gods eigen 
heerschappij? Wat zegt dat over het groeiende 
anarchisme (willen leven zonder overheid)? 

Hoe probeer jij je liefdevolle/Christelijke hou-
ding te behouden terwijl de autoriteiten 
steeds meer anti-Bijbels beleid voeren en de 
polarisering tussen groepen en overheid 
enorm toeneemt? 
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Toelichting studieleider 

Context 
Na praktische leefregels te hebben gegeven, wil Paulus toch weer terug naar de kern van hoe wij ons-
zelf hiertoe zouden moeten motiveren. 
 
Interpretatie 
Wij moeten ons niet zozeer proberen te richten op alle losse regels die er zijn maar liever tot de liefde. 
De liefde zorgt er namelijk voor dat we ons vanzelf aan regels en wetten gaan houden. Niet omdat het 
moet, maar omdat we het willen. We moeten ons dus niet richten op het nastreven van aarde zaken, 
zoals geld of rekenschap, maar op liefde. 
 
Diepgang 
De wet is er als een ‘soort spiegel’ waar wij in kunnen kijken en kunnen herkennen wat wij fout doen. 
Het is daarmee een middel om het verschil tussen goed en kwaad te herkennen, door praktische voor-
schriften en regels. Deze praktische leefregels, zoals Paulus zojuist ook heeft gegeven over belasting 
en eerbied, zijn geen doel op zichzelf. Ze zijn de praktische uitwerking van datgeen waar de wetsre-
gels op gebaseerd zijn: de liefde. Door liefdevol te handelen, zul je je dus niet alleen automatisch aan 
de wet houden, maar dien je de kern en de motivatie achter de wet: liefde voor God en liefde voor je 
medemens. De wet is dus een praktische uitwerken van hoe de liefde handelt in bepaalde scenario’s. 

? INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?  C TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat bedoelt Paulus met “wees niemand iets 
schuldig dan elkaar lief te hebben”? 

Hoe kunnen wij waken dat onze goede daden 
vanuit een liefdevolle intentie komen en niet 
vanuit een plichtmatigheid of religie? 

$ DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  J REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Wat betekent het dat “de wet wordt vervuld 
door liefde”? 

Hoe ga jij om met situaties waarbij een ander 
iets slechts heeft gedaan waardoor je boos 
wordt maar je toch weet dat het beter is om 
liefdevol en genadig te reageren? 
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5) ROM. 13:11-14: ONTWAAK! 

& Lees Romeinen 13:11-14 

 

Bespreek samen één of meerdere vragen, hoe spreekt deze tekst tot jou? 

 

 

 

 

 

Toelichting studieleider 

Context 
Nu Paulus praktische leefregels heeft gegeven, die waarschijnlijk in de hoofden van veel Christenen 
uit die tijd rondgingen, heeft hij dit ook gebracht naar de kern: liefde. Als we ons laten motiveren door 
ware liefde, zullen we deze praktische leefregels niet eens nodig hebben, dan zullen we er van nature 
aan houden. Paulus gaat nu verder met extra motivering waarom Christenen zich goed moeten gedra-
gen. 
 
Interpretatie 
11: In vers 11 maakt Paulus duidelijk dat de tijd van redding door genade is aangebroken: Jezus is ge-
komen, en door geloof hebben wij toegang tot deze verlossing. Deze “nieuwe tijd” is het heden van de 
genadetijd, maar ook gericht op de toekomst — de wederkomst van Christus. Daarom roept Paulus op 
niet te leven voor aardse begeerten, maar in het licht van het naderende Koninkrijk. Deze periode 
wordt gekenmerkt door geestelijke waarden zoals liefde, heiliging en eerbied. Paulus leefde in het be-
sef dat Christus op elk moment kon terugkeren — dit wordt wel de doctrine van imminentie genoemd: 
het geloof dat Jezus op elk moment zichtbaar kan terugkomen. 

? INTERPRETATIE: WAT ZEGT DEZE TEKST NOU EIGENLIJK?  C TOEPASSING: HOE PAS IK DIT TOE IN MIJN LEVEN? 

Wat bedoelt Paulus met “de tijd is aangebroken” 
en “de nacht is voorbij”? 

Hoe kunnen wij onszelf ‘bekleden met Jezus 
Christus’? Wat betekent dat? 

$ DIEPGANG: WELKE INZICHTEN ZITTEN ER IN DEZE TEKST?  J REFLECTIE: HOE GA IK HIERMEE OM? 

Paulus spreekt tegen gelovigen als hij zegt dat 
wij moeten ontwaken. Komen we het concept 
“ontwaken” op meer plaatsen tegen in de Bij-
bel? Wat kunnen we daaruit opmaken? 

Zijn er nog gebieden in jouw leven waar je nog 
‘leeft naar het vlees’. Hoe ben jij daar mee be-
zig? 
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12-13: Nu wij zo dichtbij zijn gekomen moeten we ons voorbereiden op het nieuwe Koninkrijk. We 
moeten stoppen met de begeerten van het vlees na te jagen en beginnen met ons te wapenen met het 
licht. Hiermee doelt Paulus op ons zoveel mogelijk te vullen met goede eeuwige zaken zoals de liefde. 
14: Paulus vat het heilig leven samen door ‘het omkleden met de Heer Jezus Christus’, het is immers 
God zelf waar deze goede dingen oorsprong in hebben. Gedraag je als Jezus, gedreven door de Heilige 
Geest, vanuit liefde. 
 
Diepgang 
- Romeinen 13:11 – Ontwaak uit slaap: De tijd is nabij, leef toegewijd. 
- Efeziërs 5:14 – Ontwaak en sta op uit de doden: Laat Christus je leven verlichten. 
- 1 Thessalonicenzen 5:6 – Wees waakzaam, niet slapend: Leef alert in verwachting van Zijn komst. 
- Jesaja 52:1 – Ontwaak, Sion: Bereid je voor op herstel en reiniging. 
- Mattheüs 25:1–13 – De maagden worden gewekt: Wees voorbereid op de komst van de Bruidegom. 

SAMENVATTiNG 

Romeinen 13 roept gelovigen op tot een levenswandel die past bij het Koninkrijk van God. In de 
verzen 1–7 benadrukt Paulus het belang van gehoorzaamheid aan overheid en gezag, omdat deze 
door God zijn ingesteld als instrumenten van orde en recht. Hoewel dit lijkt te gaan om uiterlijke 
regels en plichten, maakt Paulus in vers 8–10 duidelijk dat de onderliggende kern van alle geboden 
liefde is: wie zijn naaste liefheeft, vervult de wet. Liefde is daarmee geen losse opdracht naast 
de wet, maar de vervulling ervan. In de verzen 11–14 volgt dan een krachtige aansporing tot heilig 
en waakzaam leven: nu het heil nabij is, past het niet meer om in duisternis te wandelen. Gelovi-
gen worden opgeroepen zich te bekleden met Christus, de werken van het vlees af te leggen, en 
in alles te leven met het oog op Zijn spoedige komst. 


